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Gepassioneerde fotografe en enthousiast fotografiestudent
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Ra, ra

wie ben ik?

Je hebt van die mensen die met het fototoe-
stel in de hand geboren zijn, zeg maar. In een
fotografennest. Hun eerste woord was raw. Ik
niet. Mijn ouders hadden wél een fototoestel,
een Agfa Clack. Het ding lag op de bovenste
plank van de linnenkast en werd alleen te-
voorschijn gehaald als er iets gebeurde. lets
wat het vastleggen waard was. Dingen voor
later. Zo zijn er fotos van mij en mijn broer-
tjes van onze eerste lachjes en stapjes en de
evenzovele verslagleggingen van verjaardagen
en kerstvieringen. Op iedere foto staat ie-

mand. Iemand van de familie.

“Links een lege vlakte

en rechts Op de rand

van de foto de helft
van mijn moeder”

Na talloze rapportrondes langs opa’ s en oma’s
had ik genoeg gespaard. 15 was ik. Het werd
een Agfamatic 100 sensor met een grote rode
knop zodat er geen onduidelijkheid over kon
bestaan waar je op moest drukken. Ik maakte
bij voorkeur foto's wanneer er niets gebeurde.
Niets wat het vastleggen waard was. Het thee-
lichtje, een luciferdoosje, de lucht. En er stond
zelden iemand op. Tot groot onbegrip van
mijn ouders en het is dan misschien ook geen
verrassing dat mijn fotos niet erg gewaar-
deerd werden. Zonde van het rolletje’, was de
heersende opvatting van mijn familieleden.
Als puber voelde ik mij toch al onbegrepen
dus wat maakte het uit? Ik bleef stug sliertjes

wier fotograferen, of roestige stukken ijzer op
het strand. Ook technisch was er geen onder-
steuning. Aan techniek deden mijn ouders
niet. Als een foto bewogen was of onder-
belicht, dan werd dat in het onderschrift tot
een kloppend geheel gemaakt. ‘hier zie je mjj
maar net!’ Verder zag mijn vader kans de
Gulden Snede, waarvan men zegt dat die toch
bijna overal in te zien is, zodanig zelfs dat
men het ook wel het oog van God noemt,
consequent buiten zijn fotos te houden. Hij
paste zijn eigen snede toe. Links een lege
vlakte en rechts op de rand van de foto de
helft van mijn moeder. Zij maakte dat dan in
het album weer kloppend; ‘wat hadden we
hier nog de ruimte’. Mijn broertje zonder

hoofd? Geen nood; ‘ra, ra wie ben ik?’

Geen fotografennest dus, maar wat ben ik ze
dankbaar, die ouders van mij. Die de moeite
namen mijn jeugd vast te leggen door middel
van al die kiekjes. Opa’s, oma’s, ooms en tan-
tes, neefjes en nichtjes, ze staan er allemaal
op. Onder- en overbelicht, bewogen en onbe-
wogen, met en zonder hoofd. Toen een paar
jaar geleden mijn moeder opeens overleed en
ik vol verwachting een enveloppe uit mijn
bananendoos haalde met daarop geschreven
‘Vakantie Portugal met mama’ vond ik fotos
van sliertjes wier, stukken ijzer en grappige
Moors aandoende schoorstenen. Goed
belicht, haarscherp, veel Oog van God ook,
maar nergens een moeder te zien. Een foto-
grafennest...., zou het hiertegen geholpen
hebben? =
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